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Een wandeling door Stellendam 
 
Een wandeling via het Spuipad, Molenkade en de haven. Gefotografeerd op 29 september 1970, 
aangevuld met enkele ŀƴŘŜǊŜ ŦƻǘƻΩǎΦ ±oor meer zie www.nicospilt.com/stellendam 
 
 

 
 

 
 

Spuipad 9, het huis van mijn oma, De Jager. Zij woonde hier met haar zoon Adrie. Ook mijn moeder 
Jannie en haar zus Jo zijn hier opgegroeid. Voor de deur staat de Scaldia van mijn vader. 

http://www.nicospilt.com/stellendam
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Het witte huis was een pension. 
 

 
 

Ansichtkaart uitgegeven door Drog. parf. foto- en boekhandel "Delta", Voorstraat 14, Stellendam.  
Deze foto zal iets later dan mijn foto uit 1970 zijn gemaakt (kaart verzonden in 1974). 
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Het Spuipad. In het tweede huis van links woonden mijn overgrootouders, Van Gelder. 
 
 

 
 

Ansichtkaart uit de tijd dat er nog een sloot voor de huizen lag. Deze is eind jaren 50 gedempt.  
De bruggetjes naar de huizen verdwenen en de naam Spuigracht werd Spuipad. 
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In de loods links hebben De Tokkelaars nog geoefend. 
 
 

 
 

Oude foto van De Tokkelaars. De man met vlinderstrik in het midden is mijn oom, Henk Noordijk.  
Hij speelde banjo. Rechts achter hem staat zijn vrouw Jo (met de mandolien). 


